
Een Rots onwankelbaar

Een rots, onwankelbaar,
Een burcht, onneembaar, waar
Tot in de eeuwigheid
Uw zetel prĳkt;
Een toren, hoog en sterk.
’t Is onbegonnen werk
te peilen, ’t eeuwig heil
Door U bereid.

U, Here Jezus, bent God’s Zoon verklaard,
Want U bent uit de doden opgestaan! (2x)

Een schuilplaats, veilig, stil,
Een ondoordringbaar schild,
Met in het wapenbeeld:
“Het is volbracht”;
Een toevlucht van genâ,
Waar onbeweeg’lĳk staat
Uw trouw; als een soldaat,
Houdt hĳ de wacht.

Betrouwbaar fundament,
Door God alleen gelegd,
De hoeksteen van Zĳn huis,
’t Verlostenvolk.
Geen mensenwerk voldoet.
Alleen Uw kostbaar bloed
Rechtvaardigt en verzoent,
O, Lam van God!

Een Leidsman, voorgegaan,
Voleinder, ingegaan
Waar niemand komen kon:
De Levensbron.
Een uitgestrekte hand,
Vol liefde, die ’t verstand
Verbĳstert, overmant,
Vergeeft, verlost.


