
Jezus verrezen

Wie is ’t offer
Dat verzoende,
Alle zondeschuld vergoedde,
Dat vergeeft, maar ook bevrĳdt,
Het volmaakte
Lam ter slachting,
Gods genade en verwachting
Van de eeuw’ge zaligheid?
 
Jezus,
In wezen
Gods eengeboren Zoon,
Jezus,
Verrezen,
Gezeten op Gods troon!

Wie ’s de Herder,
Die zĳn schapen
Zal beschermen in gevaren,
Hen behouden binnenbrengt,
Hen bekrachtigt
In het lĳden,
Tot de dag van eeuw’ge weiden,
Hen met levend water drenkt?

Wie kan sterven
Voor de zonde,
Toch beërven Gods belofte
Van Zĳn hemels Koninkrĳk?
Wie kan opstaan
Uit de doden
En hen voorgaan die geloven,
Heeft hen naast Zich plaats bereid?

Wie is waardig
Recht te spreken
Over aarde en de hemel,
Wie regeert in eeuwigheid?
Wie zal dank en
Alle eer en
Lof ontvangen, is de Here?
Wie komt toe de heerlĳkheid?


