
Wĳ zoeken naar woorden

Wĳ zoeken naar woorden die, waardig Uw naam,

Begrĳp’lĳk omschrĳven wat U heeft gedaan,

Toen U, Here Jezus, aan ’t kruis bent gegaan,

De taal van Gods liefde ons leerde verstaan.

Wĳ pogen te mengen de kleur van Uw bloed,

Te schetsen hoe U voor de mens heeft geboet.

’t Mislukt, Here Jezus; Gods oordeel en vloek

Verbeelden wĳ niet met penselen op doek.

Wĳ trachten te treffen de zuivere toon

Van lofzang van engelen rondom Uw troon.

Maar U, Here Jezus, stond op uit de dood.

Die glorie is voor onze stemmen te groot.

Wĳ streven te leven als volk voor Uw naam,

Als brief van Uw liefde, een lofkoor tezaam,

In hoop, Here Jezus, genade – geen waan –,

Dat U, eeuwig Bruidegom, naast ons zult staan.


